Dina, de dochter van Jakob, wordt in de Bijbel slechts terloops genoemd.
In deze meeslepende roman vertelt Anita Diamant Dina’s levensverhaal.

Dina wordt opgevoed door vier moeders, Lea, Rachel, Zilpa en Bilha,
de dochters van Laban en de vrouwen van Jakob. Zij wijden haar in in
de geheimen van de rode tent, de plaats waar vrouwen zich drie dagen
per maand terugtrekken, tijdens de nieuwe maan. Ze vertellen elkaar
verhalen en geven hun kennis en geheimen door over geboorte en bev-
alling, over geneeskrachtige kruiden en over de heilige riten bij de eerste
menstruatie.

Dina vindt de liefde in de armen van de zoon van de koning van Sichem,
maar haar geliefde wordt door de zonen van Jakob op lathartige wijze
vermoord. Gebroken door verdriet vervloekt Dina Jakob en haar broers
en vlucht naar Egypte...

‘Indrukwekkend en ingrijpend over vrouwelijke kracht en

wijsheid en de sterke band tussen vrouwen’ Het Nieuwsblad

‘Een prachtig boek waarin Anita Diamant een wereld schetst

waarover de Bijbel weinig vertelt. De Telegraaf

‘Anita Diamant is een fantastische vertelster met een prachtige,

meeslepende stem. Libelle

Anita Diamant (1951) is journaliste en deskundige

op het gebied van de joods-christelijke traditie. Haar
roman De rode tent is een internationale bestseller.
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